
Neen aan de oorlog! Russische troepen uit Oekraïne! 

De totaal ongerechtvaardigde Russische invasie van Oekraïne kostte al duizenden 

mensenlevens, waaronder kinderen en andere burgerslachtoffers. Een half miljoen Oekraïense 

burgers zijn al op de vlucht geslagen. Er is al onbeschrijfelijke materiële verwoesting aangericht. 
 

Wij zeggen: 

 

• Neen aan de oorlog van Poetin. Onmiddellijke stopzetting van alle bombardementen en 

terugtrekking van alle Russische troepen uit Oekraïne. 

• Neen aan verdere - ook internationale- escalatie van de oorlog, de oorlogsretoriek en het 

militarisme. 

• Solidariteit met en steun aan de vredesbeweging, humanitaire organisaties, 

mensenrechtenverenigingen en sociale bewegingen in Oekraïne en Rusland. 

• Massale humanitaire steun voor Oekraïne. 

• Onvoorwaardelijke toegang voor alle vluchtelingen uit de regio. 

• Afbouw van de Russische gasleveringen en vervanging door hernieuwbare 

energiebronnen. 

 

We willen ook in Gent onze stem laten horen tegen deze oorlog. Daarom komen we op 

maandag 7 maart, om 19u30 samen bij de Stadshal (Poeljemarkt) in Gent. 

 

Wij nodigen alle mensen en organisaties die zich in deze oproep kunnen herkennen, graag uit 

de actie te vervoegen. Laat ons samen een krachtige en duidelijke boodschap brengen! 

 

Deze actie krijgt al de steun van (02-03): vzw Climaxi, Diem25 Gent, Extinction Rebellion Gent, 

Intal Globalize Solidarity, LSP Gent, Masereelfonds Gent, Pax Christi Vlaanderen, PVDA Gent, 

SAAMO Gent, SAP – Antikapitalisten, Stand Up tegen racisme en fascisme, ’t Uilekot vzw, Vrede 

vzw, Vredesactie en Werkgroep Vluchtelingen Gent.  
 

 

V.u.: T. Weyts, Kerkstraat 257A, 9050 Gentbrugge. 



 


